
KOM VIER HET JAAR VAN CLAUS 
EMILE, EMILE, EMILE CLAUS…. 

ONZE ZONNE-SCHILDER MET ZIJN LEIE-KUNST 
KOM NAAR HET FEEST VAN CLAUS 

EMILE, EMILE, EMILE CLAUS…. 
ONZE LEIE-SCHILDER MET ZIJN  

ZONNELICHT-KUNST 
 
 

Geboren hier in Vijve, in 1849 
Maakte schilderijen, Het HANENGEVECHT voorop 

Geborgen in ’t Kasteel van Potegem 
Met Waregemse figuren, mooi te zien daarop 

 
 

Verhuisde toen naar Astene, aan de  
oevers van de Leie 

In zijn VILLA ZONNESCHIJN, daar ergens in Deinze 
Een nieuwe stijl werd geschapen:  

Het BELGISCH LUMINISME 
Een andere schildertak naast  

Het IMPRESSIONISME 
 

 
Hij reisde ook de wereld rond:  
Amerika, Venetië en zo méér 

En tijdens de oorlog verliet hij België wéér 
De Bietenoogst, De IJsvogels,  

De Koeien in de Wei… 
Ga naar het museum en  
geniet van een schilderij 

 


